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Son zamlar hükümetin ekonomi 
politikasını çok açık bir biçimde bir 
kez daha gözler önüne sermiş bulunmaktadır. 

Ekonomik bunalımdan çıkış yolu 
olarak hükümetin bulduğu tek çare (!) 
zam uygulamasıdır. 

Hükümet, Türkiye'nin emperyalizme bağımlı, onunla bütünleşme 
ilişkileri içinde bulunan geri kapitalist yapısını (o değiştirilmesi mümkün 
olmayan veri olarak kabul etmektedir. Ve bu değiştirilmezliği de herşeyden önce mevcut yapının egemenleri olan Türkiye burjuvazisinin çıkarlarını ilgilendiren parametrelerin değiştirilmezliği biçiminde algılamaktadır. 
Durumu bir kez böyle (o kabullenince, 
sistemin doğasından kaynaklanan bunalımın. aşılabilmesi için bulunabilen 
tek çare de, yalnızca İşçilerin emekçilerin çıkarlarını ilgilendiren parametrelerin değiştirilmesi olmaktadır. 


EMEKÇİLER SORUMLUSU 
OLMADIKLARI BUNALIMIN 
YÜKÜNÜ TAŞIMAKTADIR 

İşbaşına geçtiği günden beri, 5 
Haziran (oseçimlerinde (o vaadettiğinin 
tam aksine, hükümet, işçilere, emekçilere sorumlusu olmadıkları bir bunalımın yükünü taşıtmaktadır ve bu 
yük de son zamlarda olduğu gibi giderek ağırlaştırılmaktadır. 

Kaldı ki; ücretlerin dondurulması ve iç pazarda yüksek fiyat uygulaması yoluyla tüketim harcamalarının 
kısıtlanmaya ve tasarrufların artırılmaya çalışılması, bunalıma bir çözüm de getirmeyecektir. Ücretlilerin 


de bu yükü omuzlamaya artık takatları kalmamıştır. 


Mevduat ve kredi piyasası bankacılık ve sigortacılık, dış o ticaret ve 
toptan ticaret, vergi ve plan uygulamaları, madencilik, enerji ve imalat 
sanayinin tekellerin gücünü kıracak 
ana sektörlerin üzerinde kamu denetimi kurulamadığı sürece, bunalımdan 
çıkış yolu bulunamayacaktır. Kamunun bu denetimi kurabilmesinin mekanizmaları bellidir. Ve bu mekanizmalar kullanılarak, fiyatların dizginlenememesi ve yüksek enflasyon oranı, 
iç ve dış finansman açığı, diş ödemeler dengesindeki açıklık ve döviz darboğazı biçiminde (o somutlanan mevcut bunalımın önünün O alınabileceği 
bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Son 
olarak bir siyasi partinin yaptığı bilimsel araştırmalara göre; 


—a Özel sektör elindeki beş bankanın devletleştirilmesiyle (o kamunun 
mevduatlar üzerindeki (denetiminin 
% 94,6'ya, krediler üzerindeki denetiminin de “b 93,9'a yükseltilmesi mümkündür. Böylece halen ticaret ve dağıtım dallarında kullanılan ve toplamın % 40'ını oluşturan kredilerin, üretken hizmetlerde kullanılması sağlanabilecektir. Bu da 1976 yılı değerleriyle ifade edildiği zaman, yılda 
73,5 milyar liralık bir kaynağın yaratılmasına olanak tanıyacaktır.» 


— Söz konusu devletleştirme sigorta ortaklıklarının da kamu tarafından denetlenebilmesi olanağını yaratacaktır. «Sigorta ortaklıklarının kamu denetimine girmesiyle her yıl 
1 Milyar lirayı aşan bir kaynağın» kamu yararına kullanılabilmesi mümkün 
olabilecektir. 

— Dış ticaret kamu tarafından 
denetim altına ( alınabilmesini. tek 
yöntemi dış ticaretin odevletleştirilmesidir. «Bu aynı zamanda kamuya 


yılda ortalama 50 milyar oOTL.'lık bir 
kaynak sağlayacaktır.» 

— Fiyatların denetim altına alınabilmesinin başlıca yollarından biri- 
si, dış ticaretin yanında toptan ticaretin de devletleştirilmesinden geçmektedir. Bu ise aynı zamanda, kamunun 
her yıl milyarlarza liralık kaynağa sahip olması demektir. 

— Yapılacak yasal düzenlemelerle vergi gelirlerini artırmak mümkündür. Bunun yolu da herhalde ücretlilerin vergi oranlarını yükseltmek 
ten geçmemektedir. Onlar, zaten ödeyebileceklerinden fazlasını ödemektedirler. Beyannameli mükelleflerin yalnızca vergi kaçakçılığını önleyecek 
ciddi tedbirlerin alınması bile kamuya büyük ölçüde kaynak sağlayacaktır. Yapılan saptamalara göre «1976- 
da vergi kaçağı 53 milyar lirayı bulmaktadır.» Kaldı ki asıl yapılması gereken vergi kaçağının önlenmesi yanında beyannameli mükelleflerin vergi yükünün milli gelirden aldıkları 
pay oranına yükseltilmesi ve gayrimenkul rantlarındaki değer artışı g'bi 
vergi dışı bırakılan alanların vergilendirme kapsamına alınmasıdır. 


KAPİTALİST SİSTEMDE 

MUTLAK KURTULUŞ YOKTUR 

Burada yalnızca birkaç örneği 
verilen tüm bu ve benzeri tedbirleri 
almak mümkündür. Ve bu tedbirler 
alındığı takdirde (o Türkiye muhakkak 
ki güllük gülistanlık olmayacaktır ama 
hiç olmazsa bunalımın şiddeti kırılabilecek, işçiler—emekçiler üzerindeki 
yük hafifletilecek ve hatta (yaşam 
koşullarında nisbi bir iyileşme sağlanabilecektir. Kapitalist sistem yürürlükte kaldıkça bunalımdan mutlak anlamda kurtuluş ya da işçilerin—emekçilerin yaşam koşullarında mutlak iylleşme söz konusu değildir ama bugünkü yaşam koşullarıda en azından 
işçllerin—emekçilerin mutlak kaderi 
değildir. 

Hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır ki; işçiler ve emekçiler tüm ücretleriyle geçinenler bu durumu olanca 
açıklığıyla kavramaktadırlar ve kavradıklarını da kanıtlayacaklardır. 


Eylem Birliği ve Kitlesel 


Mücadele Karanlıkları Yırtacaktır 
S -e 4 e ye a ay lm 


Üç ayı aşkın süredir sıkıyönetim 
koşulları altında bulunuyoruz. Sıkıyönetim bilindiği gibi «Yaygın şiddet 
eylemlerinin önünü almak için» ilan 
edildi. 

Böylesi bir gerekçeyle Ilan edilen 
sıkıyönetim ilk bakışta TÜTED'I ve 
Şubemizi ilgilendirmez gibi görünmektedir. Gerek derneğimiz gerekse şubemiz bireysel terör (o hareketlerine 
daima karşı olmuş ve bunu en yüksek organlarının kararlarıyla saptamıştır. i 

Ama bu kadarıyla yetinmek olanaklı değil. Konuya biraz daha derinlemesine incelemek gerekli. Ülkemiz- 
de pek yaygın tabiriyle «Sağ—Sol» 
vuruşması yoktur. Sağ teröristler bir 
merkezden yönlerdirildiği açıkça ortada olan legal ve illegal örgütleriyle 
saldırı ve provokasyonlarını yıllardan 
beri sürdürmektedirler. 

Hem de yalnızca ilerlcileri, demokratları değil, bizzat kendi arkadaslarını vurmakta bile tereddüt göstermedikleri mahkeme O tutanaklarına 
geçmiştir. 

Faşist terör böylesi açıkken zorlamayla «Sol terörist» bulma çabalarının iktidar tarafından benimsendiği 
de yine basına yansımış, hatta emniyette istifalara neden olmuştur. 


SIKIYÖNETİM BİZİ NEDEN 
İLGİLENDİRİYOR? 


Sıkıyönetim bizlerle ilgili mi, değil mi? Bu noktada somut uygulamalara bakarak tartışmakta yarar vardır. Gerçi ilan ediliş (gerekçesinde 
örgütümüzü ilgilendiren bir yön görünmemektedir ama, şu anda «Genel 
Kurul», «Yönetim Kurulu», Denetleme 
Kurulunun olağan toplantıları dışında 
kalan toplantılar izne bağlanmış, Onbeş gün önceden izin için başvurma 
zorunluluğu getirilmiştir. Bazı örgütlerin özlük haklarıyla ilgili başvurula 
rının bile reddedilmekte olduğu gözönünde: tutulursa toplantı (o hakkının 
özüne dokunulduğu söylemek olanaklı 
olmaktadır. 

Bu koşullarda bildiri dağıtmak, miting, gösteri yürüyüşü, afiş asma gibi Anayasa ve yasalarla garanti altna alınmış haklarımız da kullanılamaz hale geldi. 


Neden böyle oldu sorusunu sərmak gerekli. Bu sorunun cevabını 
ararken daha önceki uygulamalara 
bakmak, geçmişten dersler çıkarmak 
zorunlu. 


TERÖRÜN ÖNÜNE 

NASIL GEÇİLİR? 

Terörün önüne geçmenin yolu 
faşist odakların üstüne gitmekten, 
gizli açık faşist örgütleri dağıtmaktan 
geçer. Bunları yapmak için de sıkıyönetim zorunlu değildir. £ Faşistierle 
mücadelede dayanılacak tek güç işçi 
ve emekçilerin; ilericilerin, demokratların örgütlü gücüdür. Bu güce dayanmayan, kitlelerin mücadelesine set 
çeken tüm uygulamalar, faşistlere 
karşı mücadelede bir zaaftır. 

Olağan dışı yöntemler hiçbir zaman işçi ve emekçilerin sorunlarına 
çözüm getirmemiştir, getiremez de. 
Olağan dışı yöntemler neyi amaçlarsa 
amaçlasın son tahlilde biz çalışanların 
haklarını kısıtlar. Bu hep böyle olmuştur, Takrir-i Sükun'dan 12 Mart'a 
kadar. ” 

Şimdi haklı olarak iktidara şunları soruyoruz. Genel Yönetim Kurulu 
Üyemiz Necdet Bulut'tan, diğer katledilen işçi, emekçilerden bilim adamları, gazetecilere kadar uzanan bir dizi olayın sorumluları TÜTED ve diğer 
demokratik örgütler midir? 

«Devlete yardımcı Oo güçleri» komando kamplarında yetiştiren, silahlı 
eğitim yaptıran, yabancı silah değil 
Kırıkkale kullanıyoruz diyen, davadan 
dönenin vurulmasını emreden, lokallerinde adam öldürülen, silahlı fotoğraflar çektirilen TÜTED yada başka 
bir demokratik örgüt müdür? 

Kimdir canı sıkılınsa adam öldüren, komünistsin diye insan katleden, 
birbiri arkasına cinayet işleyen ölüm 


makinaları kinler, daha da önemlisi 
bu kuklaların ipleri hangi kanlı ellere 
bağlı, emirleri hangi gizli ve açık örgütler veriyor, parayı silahı kim sağliyor, bu canileri kimler savunuyor, 
mahkemeden, yayınına, "kişilerden örgütlere kadar... 


Bunların herhangi birinin sorumlusu TÜTED'dir deyin, ya da başka bir 
demokratik örgütün adını verin. Bu 
olanaksız, suçlular salkım saçak ortada. Suçlularla uzlaşmak suç ortaklığı anlamına gelir bunu kimse unutmamalı. 

Herşey böylesi ortadayken, toplantı yapmamız kısıtlanıyorsa, bildiri 
basıp, afiş asamıyorsak, teknik elemanların çıkarlarını savunma hakkımız elimizden alınıyorsa bu uygulamalara sonuna kadar karşı çıkmak 
hakkımız olduğu kadar görevimizdir 
de. 


AKTİF DEMOKRASİ 
MÜCADELESİ FAŞİŞT 
SALDIRILARIN 
PANZEHİRİDİR 


Dergilerin serbestçe yayınlanması, konferans, yürüyüş, miting yapılmasının faşist saldırı ve cinayetlerle 
bağlantısını hiçbir mantık silsilesiyle 
kurmak olanaklı değildir. Aksine demokratik örgütlenme ve mücadele ne 
kadar ileri boyutlara erişir ve geniş 
kitleleri kapsarsa faşizm tehdidi O 
denli geriler, faşist saldırılar etkisizleşir. 


Sorun faşist terörün gözler önünde olan kaynaklarının üstüne gidip 
gitmemekte (O düğümlenmektedir. Bunu yapmak için de çok fazla araştırma yapmaya veya sıkıyönetim ilan etmeye gerek yoktur. Suç ve suçlu ortadadır, sorun bunların üstüne gitme 
cesaret ve kararlılığını taşıyıp taşıtmamaktadır. 

Bu sınavdan da kırık not alan ik 
tidar bu gidişle kendi geleceğini de 
karanlık kılmaktadır. 

Demokrasi güçleri ise (yarınları 
aydınlık kılmak için görev başındadır. 
Tüm demokratik güçlerin eylem birliği ve bu birliğin vereceği kitlesel 
demokratik mücadele tüm engelleri 
aşacak, karanlıkları yırtacaktır. 


Yan Ödeme 

Uygulamaları 

Huzursuzluk 
Yaratıyor 


TÜTED Ankara Şubesi İller 
Bankası İşyeri Temsilcilerinin 
hazırladıkları öneridir. 


1 — Pahalılık olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Bu koşullara ve kalkınma planının «Hızlı bir sanayıleşme» 
öngörüsüne karşın bu işi yapacak 
olan teknik elemanların aldıkları ücretler son derece yetersizdir. 


Son zamanlarda bazı ücretli kesimlere (Sağlık personeline yargıçlara, askeri personele, mülki ve idari 
amirlere) bir takım yasa ve ek göstergelerle belirli ayrıcalıklar sağlanmıştır. 


Yan ödemelerin yeniden düzenlenmesi gereken bu günlerde, Derneğimizin bu konuda bir çalışma yapması gerekmektedir. Aşağıda maddeler 
halinde sıralanan bazı hususların örgüte sunulması uygun görülmüştür. 


1 — Teknikerlerin 1978 yan ödeme kararnamesiyle doğan farkları 12 
aydır ödenmemektedir. Yapılan son 
girişimde 2 ay sonra ödeme yapılabileceği belirtilmiştir. 


2 — Büyük projede çalışmalara 
ödenmesi öngörülen ancak başka bir 
şekilde ödenen yan ödemelerin, (Bugün Genel Müdürlükçe ödenmesi bi- 
İlnmeyen bir nedenle durdurulmuştur) 
bütün teknik elemanlara paylaştırılması gerekmektedir. 


3 — Geçmiş dönemde tam ödeme okulu bitirme tarihi esas alınarak 
tesbit edilmekteyken ve askerlikte 
geçen süre sayılırken, bu defa işe gir- 
me tarihi belirleyıci olduğundan yan 
ödemelerde bir düşme meydana gelmektedir. 


4 — Yan ödemeler Mart ayında 
mutlaka çıkarılmalıdır. 


5 — Yan ödemeler % 100 oranın- 
da arttırılmalı, bütün fasıllardaki göstergeler ödenmelidir. 


6 — Bölgelerde 
elemanların C faslından yan ödeme 
almaları (Belediye haricindeki...) 
sağlanmalıdır. Yapı o işlerinde bu tür 
bir uygulama yapılmaktadır. 


çalışan teknik 


HIFZISIHHA'DA SORUNLAR 
DİLE GETİRİLDİ 


Hırtzısıhha yönetimiyle bir görüş- 
me yapan şubemiz aşağıdaki sorunlara dikkati çekti ve çözümler önerdi. 

% Fazla mesailerin dağıtılması, 

% Giyim yardımı, 

# Fiili hizmet süresi zammı 

* Kadro sorunu, 

* Yer değiştirmeler, 

* Bordrolardaki yanlışlıklar. 

Bu konuda ayrıntılı bir rapor ayrıca yönetime iletilmek üzere hazırlanmaktadır. 

a 


DSİ'DE SÖZLESMELİ 

PERSONEL SORUNU 

DSİ'de iki yılı aşkın bir o süredir 
çalıştırılan sözleşmeli personel sözleşmelerin zamanında yenilenmemesi 
nedeniyle ücret alamamış ve yaşam 
koşullarının böylesine ağırlaştığı bir 
dönemde zor durumda kalmışlardır. 

Bunun üzerine Şubemiz Enerji ve 
Tab'i Kaynaklar Bakanı Deniz Baykala 
bir mektup göndererek sorunun çözülmesini ve yeni Oo sözleşmelerde 
teknik elemanların örgütü (o TÜTED'in 
de görüş ve önerilerinin o alınmasını 
istemiştir. 

Daha sonra avans ödenerek sorun kısmen çözümlenmiş, yönetim tarafından dayatılan anti demokratik 
bir sözleşme ise o çalışanların sert 
tepkisi üezrine geri çekilmek zorunda 
kalmıştır. 


TEKNİK ELEMANLAR GENEL 
İDARİ HİZMETLERE 
GEÇİRİLEMEZ 


MTA'da çalışmakta olan 
Ressam, Teknik Raportör, Kartograf, 
Novigatör gibi (o elemanların şimdiye 
kadar bulundukları teknik hizmet sınıfından alınarak, genel idari hizmetler sınıfına geçirilme çabası Şubemi 
zin çalışmalarıyla durduruldu. 


Kadroları genel idari hizmetlere 
geçirilmiş bulunan Oo arkadaşlarımızın 
atama aşamasında ortaya çıkan durdurma yeni sorunları da beraberinde 
getirmiştir. Eski kadroları alınan arkadaşlarımız yeni kadrolara da atanma 
dıklarından boşlukta kalmışlardır. Bu 
koşullarda tek çözüm bu durumda olanların derhal işçi statüsüne alınarak 


Teknik 


MTA —— 


= İŞVERLERİNDEN — İŞYERLERİNDEN o 


ETİBANK'DA SORUNLAR 
DİLE GETİRİLİYOR 


Etibank'da TÜTED, TÜM—DER, 
TMMOB. İşyeri temsilcileri işyeri sorunlarını kapsayan bir raporu yönetime ilettiler. Raporda yer alan konular özetle şöyle : 

Yan Ödeme ile İlgili Sorunlar : 
* Uygulamada açıklık gereği, 

* Askerlik görevinin gözönüne alınması, 
% Büyük Proje zammı, 


# Zor koşullarda çalışmayı 
me, 
* Mali sorumluluk tazminatı ve İş- 


güçlüğü zammının aynı kişilere de 
verilmesi, 


özendir- 


Bu sorunların asgari indirilmesi 
için de çalışanların da temsil edileceği, «YAN ÖDEMELER KOMİSYONU» 
nun kurulması önerilmektedir. 


Fazla Çalışma ile İlgili Sorunlar : 
X Dağıtım ilkelerinde belirsizlik, 
* Uygulamada açıklık olmaması, 
# Ölçütlerin tanımlanmamış olması, 


* Çalışanların söz hakkının bulunmaması, 


Bu sorunların çözümü de yine 
yukarıda önerilen komisyon tarafından geliştirilebilir ya da geçici bir komisyon ilkeleri ayrıntılı olarak saptayabilir diye belirten raporun geniş 
bir özeti de Etibank'ta tüm çalışanlara 
iletildi. 


boşluktan kurtarılmasıdır. 


TÜTED idari hizmetler kadrolarına stama yapılması halinde tün yasal 
yolları deneyeceğini üyelerle yapılan 
görüşmelerde belirtmiştir. Huku« danışmanımız olası dava için hazırlık 
yapmaktadır. 


Durumun açıklık kazanması için 
Daire Başkanlıklarına verilen dilekçelerle Kadro, Ünvan ve Sınıf belirtilme 
si istenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Genel Direktör Nezihi Canıtez Şubemize bir yazı 
göndererek sınıf değişikliği için kendi- 
nin yetkili olduğunu ve bu güne değin 
bu yönde bir uygulama yapılmadığını 
ve yanlış uygulamaların önüne geçilme- 
si için de Personel Dairesi Başkanlığına talimat verildiğini bildirmiştir. 


İki Yılda Nereden Meraye Geldik 
Taleplerimiz Meydanlarda 


sa 


Vaadedilerek Gerçekleşmiyor. 


% Maaş tablolarında 15, 14, 13. derecelerin kaldırılmasını, 


* Katsayının hayat pahalılığını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, 


#* Çocuk zamlarının 250 liraya çıkarıl. 
masını, 


* MEYAK soygununun durdurulması 
rı, kesilen paraların faiziyle birlikte geri verilmesini, 


Yakacak zammının verilmesini, 
Aiie ödeneğinin verilmesini, 
Konut sorununun ele alınmasını, 


* gy Xk 


Yan ödemelerin ulufe şeklinde değil, tüm memurlara eşit ölçüler 
içində verilmesini, 


* Yollukların 6245 sayılı yasada gösterilen biçimde verilmesini, 

* Mahrumiyet ödeneğinin verilmesini, 

# Fazla mesai, ek ders ücreti v.b. 

ödemelerin verilmesini, 


% Memur kıyımına son verilmesini, 
antidemokratik 76. maddenin kaldırılmasını, 


* İşçi memur ayrımı kaldırılarak 
tüm çalışanlara toplu sözleşmeli 
grevli sendika kurma hakkının verilmesini. 


1977 Yılının başında bu isteklerimizi öne sürerek çözümlerini istəmiştik. İki yıl sonra geriye dönüp bakınca köprülerin altından çok suların 
geçtiğini 2 tane MC.'nin yıkılıp gittiğini bir genel, bir de yerel seçimin 
geçtiğini ve şu anda (meydanlarda 
bu Oo taleplerimizi (o gerçekleştirmeye 
söz vermiş bir başbakan (görüyoruz. 
Bu noktada 1977 yılı taleplerini iki 
açıdan incelemek bize önemli bulgular gösterg:zektir. Ne değişmiştir iki 
yılda talep ettiklerimizden : 


# 15, 14 ve 13. dereceler halen yürürlüktedir. 


* Katsayı iki katına çıkmıştır ama 
yaşam 4—5 misli pahalılaşmıştır. 


#* Çocuk zamlarının 250 TL. olması 
artık anlamını yitirmiştir. Örneğin 
bir kreş en azından o 2000 TL.'dir. 
Buna karşılık ödenen 100 TL.'dir. 


# MEYAK kesintileri halen sürmekte, 
daha da yaygınlaştırmanın ve yasallaştırmanın kılıfı aranmaktadır. 


# Aile ödeneği adı altında yapılan 
ödeme yetersizliği yanısıra, ailede 
birden fazla kişinin çalışmasını cezalandırmaktadır. 


4 Konut sorununun (o boyutları 


daha da büyümüştür. Hazırlanan ki 
ra yasası olsa olsa gizli kontratları artıracaktır. 


¥ Yan ödemeler halen 600—-7400 TL. 
arasında maaşla birlikte vergilendirilerek (o dağıtılmaktadır. Uygulaması demokratik olmadığı gibi, 
katsayısı da halen 4'tür. Bu yıl artiş olmayacağı ise kesin gibidir. 


# Yolluk sorunu hala çözümden uzaktır. 


* Mahrumiyet ödeneği sigara parası 
na bile yetmeyecek düzeyde ödenmektedir. 


# Memur kıyımı devam etmektedir. 


# Belkide tek yenilık seçim hesanıyla 
verilen ve geri alına:nayan yakacak 
yardımıdır. 


Yukarıdaki taleplerin savunulabilmesi ve elde edilebilmesi için etkin 
bir silâh olan, GREVLİ TOPLU SÖZLEŞ- 
MELİ SENDİKAL HAKLAR tüm mücadelelere karşın alınamamıştır. 


Geçen ikl yıl taleplerin meydanlarda vaadedilmekle gerçekleşmediğini öğretmiştir 

Günümüz koşullarında taleplerimi 
zi elde etmenin yolu onlara sımsıkı 
sarılmaktan, örgütlü bir güç haline 
gelmekten ve ortak mücadəle vermekten geçmektedir. 


Yurt Toprakları ve Bağımsızlık Satılık Değildir 


NATO'nun 30. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle, aralarında şubemizde bulunan 20 kuruluş aşağıda özetlenen basın açıklamasını yapmışlardır. 

Emperyalizmin o saldırı ve savaş 
örgütü NATO, 30. yılını «Kutluyor» 
ABD emperyalistlerinin, Nazi kalıntısı 
LUNS'ların (o önderliğindeki bu örgüt, 
yeni savaş ocakları yaratmanın, halklara kelepçe takmanın hesabını yapmaya devam ediyor. EmperyalIst—Kapitalist sistemin sömürüsü için, atom 
santralleriyle ve ölüm üsleriyle bekçiliğini sürdürüyor. 

Ezilen halkın kurtuluş savaşlarının ve İşçi sınıfının sosyalizm mücadelelerinin Oo yükselmesi karşısına 
ABD emperyalistleri NATO gibi savaş 
örgütlerini çıkarmaktadır. 

Orta Doğu'daki son gelişmelerle 


CENTO'nun dağılışı ve ABD üsleri- 


nin İran'dan sökülüp atılışı ile, emperyalizmin, NATO'nun gözünde Türkiye'nin «Değerl» daha bir artmıştır. 
İran'ın yerini Türkiye Ile doldurma, 
AWACS sistemlerini Türkiye'ye taşıma gayretleri başlamıştır. Camp—Da 
vid antlaşmalarıyla, bölgede sarsılan 
konumlarını Oo sağlamlaştırmaya çalışan ABD emperyalistleri; aynı yollu 
bir «Barış» antlaşmasını Türkiye ve 
Yunanistan (o halklarına da dayatma 
NATO'nun <“Güney—Doğu kanadını 
sağlamlaştırma o peşindedirler. Balkanları ve Kıbrıs'ı da (o kapsıyan bir 
nükleer savaş Üssü yaratarak, bunu 
sosyalist sisteme yöneltme amacındadırlar, 

Okulsuz yolsuz, kreşsiz, hastahanesiz bir açlık ve sefalet ülkesi olan 
Türkiye en çok silâhlanma harcaması 
yapan NATO ülkesidir. 


Türkiye'deki faşist hareketi destekleyicisi Işte bu NATO'cu güçler- 
dir. ABD emperyalisleridir. Türkiye 
halkını emperyalist bloklara bağlayan 
yurt topraklarını satılığa çıkaran !şbirlikçilerdir. 

Şimdi NATO'ya karşı 
günceldir. 

Halk silâhlanma harcaması değil, 
okul masrafı, kreş, yol ve konut istiyor. 


savaşım 


Emperyalizmin savaş örgütleri- 
nin desteğindeki faşist hareketi ezmek, özgürlüğümüzü və bağımsızlığımızı kazanmak için. 

NATO'dan ve emperyalizmin. diğer 
örgütlerinden çıkılmalıdır. 

ABD üslerine el koyarak ikili kölelik anlaşmaların yırtılmalıdır. 

Yurt toprakları ve bağımsızlık satılık değildir. 


